
Inspiratiemiddag PaRDeS én Boekpresentatie,  10 juni 
2018 
 

Stichting PaRDeS in samenwerking met uitgeverij Skandalon 
 
Plaats: De Nieuwe Poort,  

Claude Debussylaan 2, 1082 MD Amsterdam (tel. 020- 687594509)  
 

Tijd: 13:00-17:00 uur 
 

 
Thema van de middag:  

 
Tussen recht en compassie 

 - samen leren om de juiste vragen te stellen 
Tussen recht en compassie 

 - samen leren om de juiste vragen te stellen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma: 

 

 Verwelkoming (Dr. Bas van den Berg) 
Aanleiding tot de middag: publicatie van boek en studiedag.  

Globale uitleg van het programma.  
 

 Korte inleiding (door Dr. Marcus van Loopik) 
Belichting van het narratieve karakter van de Joodse religieuze 

overleveringen. Traditie als een blijvend en tastend zoeken naar 
waarheid. Kort verhaal en gedicht.  

 
 Voordracht over het thema, belicht vanuit de 

psychotherapeutische praktijk (door dr. Gert Jan Kloens, 
psycholoog en relatietherapeut)   

 
 Muzikaal intermezzo met niggoen   

 

 Inleiding op het thema: Tussen recht en empathie (dr. Marcus 
van Loopik) 

Verhaal van Rabbi Nachman van Bratzlav. Het spanningsveld van 
empathie tegenover recht in de Joodse kabbala. De voorstelling van 

de ‘Hemelse Mens’ (Adam Kadmon) als model voor persoonsanalyse 
en beoordeling van maatschappelijke processen.  



 

 Enkele woorden van de uitgever (Albert Ronhaar)  
 

 Aanbieden van het boek ‘Kabbala als levenskunst - op zoek 

naar eenheid en heling’ aan rabbijn Albert Ringer.  

 
 

 Muzikaal intermezzo en drinkpauze  

 
 ‘Het behoud van menselijkheid in oorlogssituaties’  

 

Interview met drs. Jan van der Steen  
(Jan van der Steen - was ondermeer aalmoezenier bij de Koninklijke 

Landmacht 1987-2004, werd in 2004 uitgezonden naar Irak en is 
auteur van  het boek “Front-aal aan de Eufraat”)  Interviewer……… 

 
 Reclame voor het tijdschrift Tenachon en de boeken van 

PaRDeS 
 

 Afsluitend: muziek en gedicht  
  

 Boekentafel 
 

Aanmelden 

Via deze link, info@stichtingpardes.nl of bel 0183 – 645006  (van 8.30 tot 
17.30 uur). 

Bekijk en verspreid ook de flyer. 

http://www.stichtingpardes.nl/contact/index.html
http://www.stichtingpardes.nl/Uploaded_files/Editor/file/Inspiratiedag%20(3).pdf

