
Reizen door de Tora 

Kennis maken met de Bijbel vanuit  Joodse optiek 

Op basis van de traditie nodigt het 

Jodendom een ieder uit om de woorden 

van Tora te lezen en telkens weer te 

herlezen. Op de website van PaRDeS 

publiceert Rob Cassuto al vele jaren 

commentaren op de wekelijkse Tora-lezing. 

Rob verenigt in zijn commentaar 
persoonlijke observaties met een scherpe 

blik voor het drama in de bijbeltekst en een 

grote kennis van de traditionele bronnen. In 

zijn eerste boek met de ondertitel ‘Van het 

Begin naar de Berg’ behandelt hij de boeken 

Genesis en Exodus. In onze vier bijeen-

komsten bespreken we dezelfde parasjot uit 

Exodus met elkaar die dan ook in de 

synagoge worden gereciteerd. 

 

Meer weten? Bel: 020-6328703 of mail met 

justineaalders@hotmail.com 

 

De cursus vindt plaats in de David-zaal van 

de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek,  

Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 

Amsterdam  

Info@stichtingpardes.nl; 0183 – 645006. 

 

Inleider:  

drs. Justine 

Aalders 

 

 

 

Vrijdag 27 januari,  

 

10/2, 24/2 en10/3   

 

13.30 - 14.45 uur 

 

Prijs : € 50,-  

Samen lezen in Exodus  

Kijk voor meer informatie over deze en andere cursussen op www.stichtingpardes.nl 


